
 

 

D’n Olifant 
  
Dit is ‘n leedsje euver ein vaan de leukste bieste die ’t heet 
 
Koeplèt: 
In eder circus dao löp vas wel eine roond 
De moos häöm kinne want heer heet ‘n dikke koont 
Es iech daan veur häöm staon en iech ins naor h’m loer 
Daan moot heer lache en zingk mèt miech in koer 
 
Refrein: 
Wat höbs diech ‘n groete oere en wat is d’n neus toch laangk, 
Es dee slörref roond geit dreije. 
Daan huurs diech de gekste klaank, 
Veur ‘n pindaneutsje bis diech gaw verkoch. 
En daan goejste dien puutsjes in de loch, 
Polonaise loupe, dat vins diech zoe fein. 
Unnen olifant is zjus wie ederein. 
 
Aonhaangsel: 
Es heer meziek huurt daan löp heer get in ’t roond, 
En stamp heer mèt zien puutsjes op de groond. 
Heer heet e stertsje en dat zweijt daan op en neer, 
Heer veult ziech prettig en heer brult dit leedsje weer. 
 
Refrein: 
Aonhaangsel: 
Sjuif de taofels noe mèh aon de kant, 
En noe dans wie’ne olifant. 
 
 


