In d’n hiemel

Koeplét:
Op diech héb iech lang gewach,

Hiel vadl jaore vaan mien leve.

En iech had noets mie gedach,

Tot iech dit nog zouw beleve.

Diech keeks miech aon en toen wis iech,
Dit is de maan veur 't leve.

Diech bis de woere veur miech,

‘ch wél aon diech mien leefde geve.

Refrein:

In d’'n hiemel, in d’'n hiemel,

In d’'n hiemel veul iech miech mét diech.

Jao iech veul miech in d’'n hiemel,

Es iech kiek nao die lachend geziech.

En de leefde dies diech oetstraols,

Reup 'n hiemels geveul op bij miech.

En daan zweef iech met diech door d’'n hiemel,
Door de zevende hiemel mét diech.

Koeplét:
Op diech bin iech zoe verleef,

Hiel de wereld maag 't wete.

‘ch héb e geveul tot iech zweef,
Nein, iech kin diech neet vergete.
w‘ch Wél mét diech lache en zinge,
Deile 't leef en 't leid.

‘ch wél mét diech danse en springe,
Tot in alle iewegheid.



