De lempkes vaan Mestreech

Refrien:

Es in Mestreech de lempkes 's aovends weer goon straole,
Daan hébbe veer gendg vaan Brussel en Berlien.

Dat is veur us daan mét gei geld mie te betaole.

Veer zien daan trots d’rop Mestreechteneer te zien.

Laot ze in Den Haag daan mer vertelle wat ze weélle.

Kump heij wel of neet 'n universiteit ?

Veer laote us neet langer mie de weétte stélle.

Veer h6bbe Mestreechter geis, dee alles veur us deit.

Koeplét:
Mestreech is neet breid, Mestreech, dat is laangk.

De stad vaan Servaos,de stad vaan de zaank.
Met Abrahamslook, de Rue Saint-Bernard,
En weijer de ganse mieljaar.

Mestreech, sjoenste stad, twie doezend jaor aajd.
De maaks us déks werrem, ouch hiel deks kaajd.
Mestreech, al hdbs diech e berumpeld geziech,
Toch luuster ins eve nao miech.



